Orde van dienst 12 april 2026 Ergestantss Wijkgemegns

om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk Emmaus

Bodegraven

2e zondag van de Pasen

Welkom: Petra Verra
Muziek: Psalternatief
Voorganger: ds. Annelene Metz

OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen
Stil gebed (we gaan staan)

Aanvangslied Psalm 33:1,6 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.

Haal uit je hart een lied naar boven;

leg alle liefde in je stem.

Zing bij de akkoorden;

speel met nieuwe woorden;

zing bij harp en luit.

Maak de mooiste klanken

om de HEER te danken;

zing het vrolijk uit.

6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.

Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.

Al zijn zegeningen

zullen wij bezingen;

ja, Hij maakt ons blij.

HEER, wil aan ons denken,

ons uw zegen schenken.

U verwachten wij.



Bemoediging en groet
(we gaan zitten)

Gebed om ontferming

Loflied Psalm 81 (DNP)

1. God is onze kracht!

Laat je stem maar schallen.
Speel uit alle macht

op bazuin en fluit,
tamboerijn en luit.

Feest is het voor allen.

3. ‘lk heb alle last

van je afgenomen,
want Ik hield je vast.
Op je smeekgebed
heb Ik je gered,

is mijn hulp gekomen.

HET WOORD

Gebed

Moment met de kinderen
Bijbellezing 1 Petrus 1:3-9

Zingen Psalm 27:1,2,4 (DNP)

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?

Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?

Toen ik werd aangevallen hield ik stand;

mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,

ik weet mij veilig in de hand van God.



2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,

om elke dag zijn liefde te ontvangen;

niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
Wanneer ik moegestreden ben en zwak,

schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.

Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden;
Schiet mij te hulp, ik ben in doodsgevaar.

Mijn tegenstanders kennen geen genade,

ze zijn gemeen en onberekenbaar.

Moest ik de goedheid missen van de HEER,
waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer!
Vertrouw de HEER, wees sterk en wanhoop niet.
Wacht op de HEER, houd vol tot je Hem ziet.

Bijbellezing Johannes 20:19-31

Zingen ‘Heer, U bent altijd bij mij’ (Hemelhoog 49)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zal gaan,

ik weet dat U daar bent.

refrein

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.



Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot

ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.
refrein

Verkondiging: Een weerbaar geloof

Luisterlied ‘Raak mijn wonden aan’ (Sela)

Wij zijn vertwijfeld door uw lijden.
Ons hart is vol met vragen.

Wij denken zwijgend aan uw sterven.
De stilte vult de dagen.

Er is ons verteld dat U zou leven,
maar als dat zo is,
waar bent U dan?

Dan staat U zomaar in ons midden,
al is de deur gesloten.

De dood is zichtbaar op uw lichaam.
We zien met eigen ogen:

U ademt en leeft; U bent verrezen.
We horen uw stem.
Uw liefde spreekt.

Heer, U zegt: raak mijn wonden aan.
Raak ze aan en vind mij,
raak ze aan en vind mij.

U ziet de wonden diep vanbinnen.
Beziel ons met uw leven.

Kom, blaas op ons en geef ons vrede.
Vergeef ons wat we deden.



Als wij U niet zien, leer ons vertrouwen.
In lijden en dood, geef ons geloof.

Heer, U zegt: raak mijn wonden aan.
Raak ze aan en vind mij,
raak ze aan en vind mij.

En ik bid: raak mijn wonden aan.
Raak ze aan en vind mij,
raak ze aan en vind mij.

ONS ANTWOORD

Toelichting op de collecten
1le collecte voor het Appelboomproject 2026:
de Hortus Populus in Bodegraven
2e collecte voor Emmaiis
Collectebusjes voor BuddyBike Bodegraven

Geven kan via de QR-code, de Emmaiis app, pge.nu
of de collectezakjes bij de uitgang

Zingen Psalm 111:1,4 (DNP)

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!

Ik zal in zijn gemeente zingen.

Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:

zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

4. Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.

Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.



Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Slotlied ‘Vrede zij U’ (Opwekking 58)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.
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Na de dienst ben je van harte welkom in de Ontmoetingsruimte voor koffie,
thee of limonade.



